




























woensdag 27 februari 2013 

TAGELUS M.S. SHELL TANKERS B.V. (DEEL 5)  
M.S. TAGELUS BULK CARRIER. 

HET NEPTUNUS FEEST. 

 
 
Het is een eeuwen oud gebruik, zowel bij de koopvaardij als bij de marine, dat iedereen die voor de eerste keer de Evenaar passeert 
door Neptunus gedoopt moet worden. Het is dan ook vaak weer en weder dienende of zo'n feest wel door kan gaan op het juiste 
moment, daar het buiten de accommodatie wordt gehouden. 
Zo verschijnen dan op de bepaalde dag ( na weken stille voorbereiding zonder dat de aanstaande dopelingen er iets van merken en zo 
ook het verdere merendeel van de opvarenden) Neptunus en gemalin Amalia en hun helper aan boord van het schip. 
De versiering op het achterdek rond het zwembad wordt opgehangen onder het mom van een party. 

 
 
De stuurman van de wacht ontdekt vanaf de brug de onverwachte gasten plotseling wandelend op het hoofddek en meld dit aan de 
gezagvoerder die opdracht geeft om de scheepsfluit te laten loeien voor alle hens aan dek. Neptunus en zijn gevolg worden naar het 
achterdek begeleid en door de gezagvoerder welkom geheten. Zo krijgt de gezagvoerder te horen welke personen voor de 'god van de 
wereldzeeën' dienen te verschijnen.   

 
 
Na een welkom toast  uitgebracht op Neptunus en zijn gevolg verschijn en de vier stagiaires in hun werkkleding, want ze hadden 
natuurlijk een klusje gekregen diep in de ingewanden van de machinekamer ver weg van al de voorbereidingen. 



 
 
Zo krijgen de vier aanstaande dopelingen eerst een zeemaaltijd door Neptunus aangeboden bestaande uit rauwe zoute haring en het in 
zuur gezette groenten. Met lange tanden wordt dit onder toeziend oog van de helper naar binnen gewerkt. 

 
 
De een staat erbij te kokhalzen en de ander doet alsof hij het een delicatesse vindt. 

 
 
Terwijl de zeegod en zijn gemaal genieten van een glas goede Kaapse wijn mogen de dopelingen de vieze smaak weg spoelen met een 



zeeborrel, wat een zeer gepekelde drank is en sterk naar maggi rodepepersaus smaakt. ( maar ook een koel flesje cola om het geheel 
wat te verlichten). 
   

 
 
Het zijn niet alleen de dopelingen die moeten griezelen, maar ook de Indonesische bemanning die zich ver op de achtergrond hield. 
Want stel je voor!  

 
 
Een voor een verschijnen de dopelingen voor Neptunus die hun voorleest uit zijn zeekaarten boekwerk en ze opdracht geeft bepaalde 
opdrachten te vervullen. 

 
 
Vooruit nog een slokje op weer bij te komen van al het heerlijke wat ze kregen aangeboden. 



 
 
Als eerste de longen test; om een bekend voorwerp op te blazen zonder door de mond adem te halen en dat viel nog zwaar tegen. 

 
 
De helper vond 'de vier' maar een stelletje ongelikte baard-apen en vroeg aan Neptunus toestemming om ze eens goed schoon te 
scheren. Het was dan wel geen scheerschuim, maar een dikke vette brei gemaakt door de scheepskok. 

 
 
Amalia kreeg er ook plezier in en er werd stevig op los gekwast. 



 
 
Zo kregen ze ieder een voor een een stevige scheerbeurt. 

 
 
Uiteindelijk was dan de laatste aan de beurt en daar hij reeds drie keer hard had gelachen om het lot van zijn collega's werd hij eens 
extra stevig ( want dat was hij ook ) onder hadden genomen.  

 
 



 
 
Wie het laatst lacht, lacht het best en de rest uit de ketel werd dan ook over zijn hoofd leeggegoten. 
 

 
 
Stuk voor stuk kregen ze na scheren een persoonlijke opdracht uit te voeren die te maken had met hun tijd aan boord en / of een 
opmerking die ze ergens over hadden gemaakt. 
Zo moet je vooral niet klagen dat de bouten en moeren vettig zijn, want dan mag je ze uit een blik met vet halen en de moer op de bout 
draaien. Natuurlijk de nodige verschillende maten. 

 
 
Klachten over een vettige deurmat in de machinekamer werd gelijk afgestraft met het schoon schrobben ervan. 



 
 
Of zat er te weinig pinda saus bij de bami-goreng dan kan je nu er genoeg van eten tot het je neus uitkomt. 

 
 
Vooral niet opscheppen dat je zo goed kan dansen, want met deze rampen oefeningspop met laarzen aan valt dat echt niet mee. 

 
 
Voor het kussen gevecht boven het water van het zwembad was het de vieze overall's uit en uit veiligheid overwegingen een zwemvest 
aan en een veiligheidshelm op. 

 



 
Het leek eenvoudig maar de stalen pijp was stevig in het vet gezet dus weinig houvast voor de benen. 

 
 
Stevige klappen werden er uitgedeeld alsof ze onderling nog wat af te rekenen hadden. 

 
 
Maar uiteindelijk kan er maar een winnaar zijn en die kreeg dan ook van Neptunus een onderscheiding. 
 

 
 
En mocht je vinden dat het zonde was om gebruikte kogellagers weg te gooien, omdat je denkt dat ze best nog goed zijn, dan is er snel 
een mini autopet van gemaakt waarop je een rondje mag maken over het hoofddek. 
 



 
 
Maar na dat de laatste opdrachten naar wens zijn uitgevoerd  en je overige collega's om je hebben kunnen lachen is tijd om even te 
poseren met de 'god der wereldzeeën' zijn gemalin Amalia en hun helper. 
Hierna namen we afscheid van het goddelijke gezelschap die na een wandeling richting het voorschip spoorloos waren verdwenen terug 
naar hun diepzee paleis. 

 
 
 
Na de ceremonie was het eerst even dekwassen om de troep op te ruimen en intussen konden de gedoopte opvarenden zich ook 
reinigen en schone kleding aantrekken. hierna was het tijd voor het uitreiken van de doop certificaten. 

 
 
De doop certificaten werden uitgereikt door de Indonesische bootsman die op ons verzoek de rol van Neptunus op zich had genomen 
en deze rol ook geweldig wist te vertolken. Dit hadden we gedaan om ook de Indonesische bemanning meer bij het feest te betrekken. 
Zo werd het echt tijd voor party-time. 
 



 
 
Zo vervolgden we onze weg naar Richard Bay om weer te gaan laden Voor Mestre (Venetië). Gespreksstof was er voorlopig genoeg 
aan boord.   
 



 

TAGELUS M.S. SHELL TANKERS B.V. (DEEL 6-SLOT) 
M.S. TAGELUS BULK CARRIER. 
Na weer geladen te hebben in Richard Bay koersten we terug om de Kaap naar Mestre om te lading te gaan lossen. 
 
Tijdens deze reis namen we afscheid van onze gezagvoerder die in Mestre het schip zou verlaten om met pensioen te 
gaan.. Daar we geen gelegenheid hadden om voor hem een afscheid geschenk te kopen, werd er een beroep gedaan op 
de technische handarbeid. 
 

 
 
Zo maakte ik een verkleind model van de radarmast van het schip en zorgden de nautische collega's voor de bijbehorende 
vlaggen. Zo hadden we toch een afscheid geschenk op de party en het werd door de gezagvoerder, die reeds meerdere 
reizen aan boord van de 'Tagelus' had gemaakt, gewaardeerd. 
    

 
 

 
 
De radarmast, zonder vlaggen op het brugdek. 



 
 
Na het lossen te Mestre keerden we terug naar Richard Bay om weer te gaan laden. Ik ging daar op 07-04-1986 met 
verlof.  
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